
 

 

Thema: 
‘Het licht overwint het duister’ 

 
 

 
 

Zondag 16 november 2025 
 

10:00 uur 
 

Pancratiuskerk in Diever 
 

 
Hervormde gemeente Diever Dwingeloo 

 



Taizé 
 
Ergens in het landschap van het stille platteland van Oost-Frankrijk 
ligt het dorp Taizé. Hier leeft sinds 1940 een oecumenische 
kloostergemeenschap die jaarlijks duizenden mensen, vooral  
jongeren uit de hele wereld aantrekt om elkaar en de broeders te 
ontmoeten. Men komt drie keer per dag bij elkaar in stiltevieringen. 
De eenvoud en stijl van deze vieringen heeft ons geïnspireerd voor 
deze Taizé-viering van vanmorgen.   
Achter in deze orde van dienst leest u meer over Taizé. 

 
 
Zingen 
Een kenmerk van de Taizé viering is het herhaald zingen van de 
liederen. In deze dienst speelt de muzikale begeleiding met gitaar, 
fluit en/of orgel de melodie voor, waarna de gemeente de zang inzet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door: 
 

- Jacomijn Coumou 
- Immy Zuidema 
- Geert Pepping 
- Hendrik Vellekoop 
- Gerrit Welle 

 
Organist: Andries Kamphof 



De klokken luiden 
 

Zingen, Lied 598: ‘Als alles duister is,….’ 
 

 

Opening 
 

 
Stilte 

 
 
Zingen, lied 277: ‘Die ons voor het licht gemaakt hebt’,  
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Gedicht van Huub Oosterhuis 
 

"Er is een donkere kant aan het licht, 
die ons doet zien - wat wij niet zien willen. 
Er is een lichtende kant aan het donker, 
die ons doet hopen - tegen alle hoop in." 
 
 

Zingen, lied 568a: ‘Ubi Caritas et amor…..’  
Vertaling: Daar waar liefde heerst en vrede, daar is God met ons 
 

 
 
 
Stilte 

 
Woorden van Frère Roger 
 
Heilige Geest, Geest van liefde, 
Uw aanwezigheid in ons is als een windvlaag, 
die de wolken van onze duisternis uiteendrijft en de deuren naar het 
licht wijd open zet in ons hart. 
Keer daarom terug, mijn ziel, en kom tot rust, want de Heer is goed 
voor je geweest. 
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Zingen, lied ‘Stilte’  

 
 
Stilte 

 
Gebed 

Zingen, lied: In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. 
Vertaling: In uw handen beveel ik mijn geest 
 

 
 

 
Lezing, Johannes 1: 1 - 9 
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Zingen: ‘Licht dat terug komt’ (een lied uit: ‘Als de graankorrel 
sterft…’ van Marijke de Bruijne) 

 

 
 

 
Woorden bij de lezing 
 
Stilte 
 

Zingen, Lied 117d ‘Laudate omnes gentes….’ 
Vertaling: Alle volken, loof de Heer! 
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Kyriëgebed 
 

Na de woorden: ‘Zo roepen wij en zingen’, zingt iedereen… 
 

  

Zingen, lied 600: ‘Licht ontloken aan het donker’ 
 

 
 

2 Licht, geschapen, uitgesproken,   3 Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat,     licht, dat door het donker brandt, 
licht uit licht, uit God geboren,          licht, jij lieve lentebode, 
groet ons als de dageraad!              zet de nacht in vuur en vlam! 
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  Ky -  ri  -  e    e  -  lei -  son 

  Ky -  ri  -  e    e     -    lei  -  son 

    Ky -  ri   -  e     e     -     le     -    -   -  -  -   -    i      -        son 



5 Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 

  licht, kom ons met stralen tooien, 
  ga ons voor van hand tot hand! 
 

 
We gaan staan 

 
Zegen: met elkaar uitspreken 
 

Zegen met Uw licht onze ogen,  
opdat zij opengaan en het goede zien in elke mens. 
Zegen met Uw licht onze monden, 
opdat zij woorden spreken die goed doen en vrede brengen. 
Zegen met Uw licht onze handen,  
opdat zij zich uitstrekken naar de mens die naar ons toekomt. 
Zegen met Uw licht onze voeten, 
opdat zij wegen van gerechtigheid en van zorg om mensen gaan. 
Zegen met Uw licht heel ons menselijk bestaan 
opdat er troost is voor de verdrietige, hoop voor de wanhopige 
opdat bitterheid mag wijken voor mildheid 
wantrouwen vlucht voor vertrouwen. 
Zegen met Uw licht allen die kwetsbaar zijn en gewond tot in hun 
ziel, opdat zij bescherming vinden en geheeld worden. 
Dat vragen wij u in Jezus naam. 
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Zingen, slotlied: ‘Dona nobis pacem’ 
Vertaling: Geef ons vrede 
 
Zingend lopen we langzaam naar de zijbeuken en vervolgens naar 
de koffie en de thee achter in de kerk. Ter afsluiting: ‘Nog even  
napraten met elkaar’. Hier kunt u ook uw gaven voor de collectes 
doen. Bestemming collectes, zie achterzijde van deze O.v.D. 
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Het verhaal van Taizé 
 

Een oase van vrede 
 
“In de donkerste dagen van de Tweede Wereldoorlog, in 1940, kocht 
een jonge Zwitserse theoloog genaamd broeder (of ‘frère’) 
Roger een klein huis in het Franse dorpje Taizé. Hij droomde van 
een plek waar vrede en verbondenheid centraal zouden staan, 
midden in een wereld verscheurd door geweld. 
Toen de oorlog voorbij was, kwamen de eerste broeders naar Taizé. 
In 1949 legden ze een eeuwige gelofte af – een toewijding aan 
gemeenschapsleven, eenvoud en dienstbaarheid. Frère Roger 
schreef: “We willen een teken zijn van liefde en vertrouwen op 
aarde.” 
In de jaren ’60 ontdekten mensen, vooral jongeren uit heel Europa 
Taizé. Ze kwamen omdat zij aangetrokken werden door de 
eenvoudige schoonheid van de gebeden, de herhalende gezangen 
en de stilte waarin iedereen welkom was.  
Frère Roger ontwierp een liturgie waarin protestanten en katholieken 
samen konden bidden – toen nog een revolutionair idee. 
Vandaag is Taizé een pelgrimsoord waar duizenden elkaar 
ontmoeten. Het is een plek geworden waar, zoals Frère Roger 
hoopte, “iedereen zich thuis kan voelen”. 
Wat is het geheim van Taizé? Het is een kleine gemeenschap die, 
door te luisteren en te zingen, de wereld herinnert aan wat écht telt: 
vrede, eenvoud en de kracht van samen stil zijn.” 
 
Frère Roger werd geboren op 12 mei 1915 en overleed op 16 
augustus 2005. 
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Mededelingen 
 

Collectes 
Diaconiecollecte: is bestemd voor Chagos, het gezamenlijke project 
in Tanzania. Het Endulen ziekenhuis voor de Masai. Dankzij onze 
steun kan dit ziekenhuis doorgaan met al hun zorg voor deze 
mensen. 
 

Collecte Kerkrentmeesters: is bestemd voor het schenken van koffie 
en thee na de dienst of bij bijzondere gelegenheden. Hiermee 
versterken we de betrokkenheid tussen gemeenteleden onderling en 
met onze gasten 
 

Gedachtenisdienst Dwingeloo 
Zondag 23 november om 10.00 uur in de Nicolaaskerk worden de 
overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Ds. Daan Bargerbos, 
gaat voor in de dienst en de PancratiusCantorij o.l.v. Esther de Vos 
verleent haar medewerking. 
 

Bijbelleesuur 
Dinsdag 18 november om 13.30 uur in de Nicolaaskerk Dwingeloo. 
 

Groet en ontmoet 
Woensdag 19 november van 10:00 – 11:30 uur in de Pancratiuskerk 
in Diever. 
Dé gelegenheid om in een fijne sfeer weer even bij te kletsen met 
dorps- en buurtgenoten; gewoon gezellig en geheel vrijblijvend. 
 

Gespreksgroep 
Woensdag 19 november om 10 uur is er de gespreksgroep 'Zin in 
Ouderdom' in de consistorie van de Nicolaaskerk. 
 
Lichtjesavond 
Op vrijdag 21 november in de Nicolaaskerk in Dwingeloo bent u van 
harte welkom bij de jaarlijkse lichtjesavond. De avond begint om 
19.00 uur. 
Een avond om samen te komen, te herinneren, troost te vinden en 
stil te staan bij onze dierbaren. 
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Samen bouwen, 
                  
    kerk voor het dorp 
 
 

 


